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Lieve gemeente, 
Elke maand komen wij als kerkenraad bij elkaar om te vergaderen. Naast het bespreken van 
praktische zaken, pastorale zaken, bezinningszaken etc. beginnen we steevast de vergadering met 
het openen van de Bijbel en een stukje overdenking die ieder beurtelings invult. Één keer in de twee 
vergaderingen gebruiken we bij de opening het boekje ‘De gemeente en jij’ van ds. S.J. Verheij. In 
de afgelopen april vergadering mocht ik de inleiding voorbereiden en dit wilde ik ook graag jullie 
als gemeente delen.  We lezen: 1 Korinthe 12 
 
Bijbelstudie/overdenking: 
De sneeuwvlok is een van de teerste dingen in de natuur, maar kijk eens waartoe ze in staat zijn als 
ze zich verenigen. Met andere woorden: eenheid maakt veel zwakke leden tot één sterk lichaam. 
We staan stil bij de gemeente als tempel van God met daarbij vanuit de Bijbel 1 Korinthe 12 waar 
boven staat: Vele gaven, één Geest en vele leden, één lichaam. 
 
Als gemeente zijn we ook een lichaam. Het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus 
bestaat net als alle andere lichamen uit vele onderdelen. Deze ledematen, organen en 
verschillende andere onderdelen zijn zelfstandig nutteloos. Maar in een samenwerkend geheel 
vormen ze het hele lichaam. 
 
De gemeente als tempel met Christus als ons fundament. Op dat fundament mogen wij staan, 
daar mogen wij op bouwen. Daarmee is de gemeente gelijk ook Gods woning. In dit huis telt niet 
de ik maar het wij. Door het wij kunnen we een eenheid vormen. Daarom is verdeeldheid funest 
voor deze tempel. Het is een collectief geheel. Wij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden door de 
HEERE God te dienen. Een christen is nooit alleen bezig in de dienst aan God en staat nooit buiten 
actieve dienst. 
 
Maar waar worden wij dan toe geroepen als christen? 

• Getuige zijn. De Heilige Geest geeft inzicht in het Woord van God en richt in het bijzonder 
het licht op Christus. Hij geeft het verlangen en de vrijmoedigheid om goed te spreken van 
de Heere Jezus in de gemeente, in het jeugdwerk, in het gezin enz. Dit is de profetische 
roeping. 

• Dan heb je nog de priesterlijke gaven. Gemeenteleden worden geroepen elkaar dienend 
tot hulp en steun te zijn. Hieronder valt onder andere het gebed voor elkaar en voor de 
wereld. 

• En als derde het koninklijke. Er moet een strijd geleverd worden. Alleen kunnen we dat niet. 
De gave van de Geest is hierin onmisbaar. Een strijd met een machtig en bemoedigend  
perspectief: eens eeuwig met Christus regeren.  
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Met deze drie roepingen hebben we juist elkaar als gemeente nodig. Dit kunnen we niet alleen. We 
hebben elkaar nodig. De inzet van elk gemeentelid is van groot belang. 
 
Het verlangen van nieuwe belijdende leden is om te mogen delen in de volle gemeenschap van 
de kerk. Door hun belijdenis worden ze toegelaten tot het Heilig Avondmaal en dragen ze 
medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente. Daarom deelt Christus ook Zijn 
gaven uit. De gaven en vruchten van de Geest. 
 
Geestelijke gaven zeggen niets over de aard van de persoon die de gave gebruikt. Aan de andere 
kant geven geestelijke vruchten wel degelijk de aard weer van het leven waar ze uit voortkomen; 
vruchten komen uitsluitend als resultaat van een groeiproces. Omdat iedereen verschillend is 
krijgt iedereen verschillende gaven. De gaven van de Geest krijg je niet voor eigen plezier, maar 
om de hele gemeente gelukkiger te maken. ‘Wat nuttig is voor de ander’ 1 Korinthe 12:7. Ieder lid is 
van nut voor de gemeente op zijn eigen manier. Maar alle leden van het lichaam doen mee. 
 
Daarbij is training van essentieel belang. Hierbij moest ik denken aan de obstaclerun. Daar ben ik 
fan van. Afstanden van 12 tot 16 kilometer hardlopen door de modder met tussendoor allerlei 
obstakels om te overwinnen. De volgende dag weet ik dat elk stukje lichaam mee heeft gedaan. Is 
het als voorbereiding handig om alleen mijn beenspieren te trainen? Of alleen mijn armspieren? 
Of mijn uithoudingsvermogen? Nee, omdat ik alles nodig heb, moet ik ook het hele lichaam 
trainen. 
 
Zo moeten wij onze hele gemeente toerusten. Elk lid voor zijn eigen taken. Elke christen heeft een 
gave en wordt opgeroepen om deze gave te gebruiken om in het lichaam te dienen, zodat het 
lichaam van Christus wordt opgebouwd en wordt versterkt. De verscheidenheid aan gaven, die 
elkaar aanvullen en ondersteunen, maakt het lichaam sterk. 
 
Maar wat als het lichaam een handicap heeft of een lichaamsdeel mist? 
Eerst het eerste gedeelte. Ik heb wel eens gelezen dat als iemand blind is of niet goed kan zien dat 
hun gehoor of reuk verder ontwikkeld is. Het neemt als het ware de functies van niet goed 
werkende leden over. Zo mag dat ook in de gemeente van God zijn. 
 
En wat dan als je een lichaamsdeel mist? 
Sommige mensen waarbij een arm of been is geamputeerd kunnen weleens last hebben van het 
begrip fantoompijn. Pijn in een lichaamsdeel dat er niet meer is. Hebben wij als gemeente ook pijn 
in ons hart als er een gemeentelid niet meer komt of niet meer mee wil leven met onze gemeente? 
En wat doen we er mee? 
 
Neem eens iemand in gedachten waarvan jij denkt dat die als eerste de gemeente en het geloof 
vaarwelzegt. Hebben jullie allemaal iemand in gedachten… Ga dan binnenkort eens een praatje 
met die persoon maken en neem hem/haar mee in je gebed. 
 
Wat kunnen wij, als een onderdeel van de kerk, nog meer doen om het lichaam van Christus te 
versterken? Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De 
Bijbel geeft ons verschillende principes die we in ons handelen kunnen volgen om het lichaam van 
Christus op te bouwen:  
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• Je wordt opgeroepen om waarheid en eenheid te bevorderen - Efeze 4:25 zegt: "Daarom, 
doe de leugen weg; iedereen moet tegen zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn 
elkaars ledematen". 

• Je wordt opgeroepen om te dienen - 1 Korinthe 12:4-11 beschrijft in grote lijnen het belang 
van het gebruik van jouw door God gegeven geestelijke gaven. Jouw gave is uniek en net 
zo belangrijk als andere gaven. Het is essentieel voor het lichaam dat je jouw bijzondere 
gave gebruikt om God te dienen. 

• Je wordt opgeroepen om Jezus met anderen te delen - Romeinen 1:16 zegt: "Voor dit 
evangelie schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin 
gelooft…" Als onderdeel van het lichaam van Christus moet je andere mensen over je 
levensveranderende verhaal vertellen! 

• Je wordt opgeroepen om Hem te aanbidden - "Het is zo goed, de HEER te loven, over Uw 
naam te zingen, o hoogste God; om in de ochtend Uw liefde te melden en Uw blijvende 
trouw in de nacht," (Psalm 92:2-3).  

• Je wordt opgeroepen om elkaar lief te hebben - 1 Johannes 4:11 zegt: "Geliefden, als God 
ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben". 

Ben jij iemand die een bijdrage levert als een onderdeel van het Lichaam van Christus? Ben jij God 
op een actieve manier aan het dienen en praat je over Hem met anderen? Draag jij bij aan vrede 
en eenheid binnen het lichaam? Aanbid jij Hem regelmatig? 
Uit onderzoek blijkt dat de grootste belemmering om zich in te zetten voor de gemeente zijn: 
gebrek aan tijd, niet gevraagd worden en betrokkenheid bij vrijwilligerswerk elders. Bovendien blijkt 
dat inzet voor jongeren veel minder vanzelfsprekend is dan voor oudere mensen.  
 
Belangrijk voor het versterken van betrokkenheid op het gemeentewerk is: overgave aan Christus, 
betere communicatie en bezinning op de manier waarop gemeentewerk wordt vormgegeven. Bij 
dit alles geeft het Woord van Jezus richting: zoek eerst het Koninkrijk van God. 
 
Daarnaast nog als laatste dit. Laten wij onszelf steeds afvragen bij alles wat we doen: Was 
Christus de bron, de basis en het doel? 
 
Als we praten over datgene waar we in geloven, scheppen we verdeeldheid. Als we praten over 
Degene in wie we geloven, scheppen we eenheid. 
 
Vraag om over na te denken: 
Hoe en op welke wijze kunnen wij bijdragen aan het versterken van betrokkenheid op het 
gemeentewerk? 
 
Een hartelijke groet, 
Jan-Willem Beumer, jeugdouderling 

http://www.allaboutgod.com/dutch/christelijke-gemeenschap.htm
http://www.allaboutgod.com/Dutch/geestelijke-gaven-ontdekken.htm
http://www.allaboutgod.com/dutch/jezus-zonder-angst-verkondigen.htm
http://www.allaboutgod.com/Dutch/aanbidding-c.htm
http://www.allaboutgod.com/Dutch/christelijke-liefde.htm
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6 juli 09.30 u Ds. M. van Campen - Ede 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. M. Kasbergen 2. Stichting Serve India D

jeugddienst 3. Onderhoud gebouwen K

13 juli 09.30 u Ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Prop. H.J. Teeuwissen - Huizen 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

20 juli 09.30 u Ds. D. Siebelink - Reeuwijk 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. G.M. van Meijeren - Zeist 2. Project 10.27 (GZB) D

3. Onderhoud gebouwen K

27 juli 09.30 u Ds. J.W. van Bart - Krimpen a/d IJssel 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Prop. J.J. de Haan - Vinkeveen 2. GZB Zomerzending deelgenotenproject D

3. Onderhoud orgel K

3 augustus 09.30 u Ds. J. de Jong - Gouda 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

10 augustus 09.30 u Ds. J.W. Hooydonk - Oldebroek 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. M. Kasbergen 2. IZB D

3. Onderhoud gebouwen K

17 augustus 09.30 u Ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u Ds. M.A. van den Berg - Groot-Ammers 2. Steunfonds GB D

3. Onderhoud gebouwen K

24 augustus 09.30 u Ds. M. Kasbergen   1. Plaatselijke Evangelisatie (tentdagen) K

afsluiting tentdagen 2. Diaconie D

18.30 u Dr. M.J. Paul - Oegstgeest 3. Onderhoud gebouwen K

31 augustus 09.30 u Ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

voorbereiding Heilig Avondmaal 2. Voedselbank Montfoort/Linschoten D

18.30 u Ds. A. Vastenhoud - Middelharnis 3. GZB D

7 september 09.30 u Ds. M. Kasbergen   1. Kerk en Eredienst K

Bediening Heilig Avondmaal 2. Project 10.27 (GZB) (Ook HA-collecte) D

18.30 u Ds. M. Kasbergen 3. Onderhoud gebouwen K

viering en dankzegging Heilig Avondmaal

14 september 09.30 u Ds. G.H. Vlijm - Wezep 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u Ds  P. van der Schee - Werkendam 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

21 september 09.30 u Ds. M. Kasbergen 1. Plaatselijk jeugdwerk K

Opening winterwerk 2. St. Woord en Daad D

18:30 u Prop. H.H.de Mots - Ridderkerk 3. Onderhoud gebouwen K

28 september 09.30 u Ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u Ds. B.M. van den Bosch - Benthuizen 2. Diaconie D

3. Onderhoud orgel K

  
  



 

 

 

 

 

5 

 

 
In de maanden juli/aug/half sept. hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt 

u hen een kaartje? 

 

De verjaardagskalender kunt u opvragen bij kerkklanken@hervormdlinschoten.nl en 

staat ook in de kerkapp. 
 

 
Namens de lezers van de KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw 
verjaardag. 

Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.  
 

 

 

  

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag 

bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.  

 

Beste broeders en zusters, jong en oud en iedereen daar tussenin,  

Inmiddels zijn we beland op de helft van het jaar 2025; de zomer is begonnen. In de vorige KerkKlanken stond 

de komst van het gezin Kasbergen en de bevestiging en intrededienst van onze predikant centraal. Op 16 maart 

ontvingen we in de persoon van dominee M. Kasbergen een nieuwe predikant in het midden van de gemeente. 

Wat een goedheid en trouw van onze God. Dankbaarheid alom!  

Inmiddels zijn we ruim drie maanden verder en het gezin Kasbergen heeft in die maanden vele indrukken 

opgedaan binnen onze kerkelijke én burgerlijke gemeente. Veel contacten zijn gelegd onder zowel jongeren als 

ouderen. In de pastorie werden velen welkom geheten en er was sprake van een grote mate van gastvrijheid. 

De onderlinge ontmoetingen binnen en buiten de kerk waren goed. De erediensten mochten doorgang vinden 

en de sacramenten worden bediend. Indrukwekkend voor onze dominee om de sacramenten van Heilig 

Avondmaal en de Heilige Doop nu zelf voor de eerste keer te bedienen. Mooie momenten waren het voor hem, 

maar ook voor ons als gemeente. We hopen dat hij samen met zijn gezin zegen mag ervaren op het belangrijke 

werk in Gods wijngaard hier in ons dorp. Voordat de zomerperiode gaat aanvangen, staan er naast de reguliere 

diensten een aantal bijzondere diensten op de agenda, waarin dominee Kasbergen voor hoopt te gaan. Deze 

kunt u vinden op het preekrooster vermeld in deze uitgave van deze KerkKlanken. 

We zien er als kerkenraad en gemeente naar uit dat we na de zomer weer terecht kunnen in de Wingerd. Er is 

grote dankbaarheid voor al het werk wat in de voorbereiding en uitvoering van de renovatie gedaan is door 

vele handen. De officiële opening van de Wingerd staat gepland voor vrijdag 5 september vanaf 18.30 uur.  

 • Bij deze delen we mee dat de aanvragen voor VOG’s (verklaring omtrent 

gedrag) in gang zijn gezet voor de desbetreffende personen binnen de 

gemeente. In de vorige uitgave van KerkKlanken bent u hierover uitgebreid 

geïnformeerd. 

 • De kerkenraad heeft een bezinningsdag gepland staan voor D.V. zaterdag 6 

september. We hebben afgesproken dan een tweetal onderwerpen met elkaar 

te bespreken: 1. Pastoraat bij homoseksuele relaties en 2. Zang in de 

erediensten/liturgie. Ook bij deze thema’s willen we ons uiteraard laten leiden 

door het Woord van God. Maar wellicht voelt u aan dat het soms lastig kan zijn 

om de juiste keuzes te vinden. Bidt u alstublieft mee om leiding van de Heilige 

Geest en een goede bezinningsdag voor uw kerkenraad. We zullen u t.z.t. 

informeren over de visie op beide items. 

 • Wat betreft het ‘kindermoment’ is ook in de vorige KerkKlanken al enige 

informatie verstrekt. De naam is inmiddels bekend: ‘Kinderbijbelgroep’. Elders 

in deze uitgave van KerkKlanken vindt u meer informatie hierover. 

• Nu de Kinderbijbelgroep in het leven is geroepen, willen we de vrijwilligers die 

aan de zondagschool jarenlang leiding hebben gegeven bijzonder hartelijk 

danken voor hun inzet. Jarenlang hebben zij aan de jeugd van de gemeente 

Bijbelkennis mogen doorgeven en zijn voor hen een voorbeeld geweest in 

geloof. We hopen en bidden dat het tot zegen is geweest voor onze jeugd. 
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Tegelijkertijd wensen we het team van de Kinderbijbelgroep de zegen van onze 

God toe bij dit belangrijke werk. 

 
De kerkenraad wenst u allen, thuis of op vakantie, een goede zomer toe. Van harte aanbevolen om ook op uw 
vakantieadres de samenkomsten van Gods gemeente te bezoeken en andere gelovigen te ontmoeten. Wees gezegend 
en tot een zegen.  
 

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,  
 
Dirk Zuijderduijn, scriba 
 

 

KINDERBIJBELGROEP    
Vanuit de kerkenraad en de jeugdraad willen we jullie als gehele gemeente graag updaten over 
de Kinderbijbelgroep. Het eerdergenoemde ‘kindermoment’ gaat Kinderbijbelgroep heten. We 
gaan vanaf 31 augustus 2025 starten!  
 
Voor wie en wanneer? 
De Kinderbijbelgroep is voor kinderen die in groep 1 t/m groep 6 van de basisschool zitten. Dit 
wordt om de week aangeboden parallel aan de preek tijdens de ochtenddienst. Kinderen gaan 
dan naar de Wingerd en in hun eigen groep krijgen ze Bijbelonderwijs op hun niveau. De Bijbel 
staat centraal tijdens dit moment. In de andere week gaan deze kinderen (van groep 1 t/m 6) mee 
naar de kerk en blijven tijdens de preek bij hun ouders zitten. Hiermee raken kinderen ook gewend 
aan de kerkdiensten. Wellicht ten overvloede, maar het is uiteraard een vrijwillige keuze van de 
ouders om de kinderen wel of niet naar de Kinderbijbelgroep te laten gaan. 
Gekozen is voor de naam: Kinderbijbelgroep. Deze benaming geeft aan dat de Bijbel centraal 
staat voor kinderen. Ook riep de eerdere benaming ‘kindermoment’ wat verwarring op.  
Overigens blijft de crèche voor de leeftijd 0-3 jaar onveranderd. 
 
Rooster 
De Kinderbijbelgroep is om de week. Bij bijzondere diensten, zoals doopdiensten, kan het zijn dat de 
kinderbijbelgroep doorschuift naar de week erna en volgt dan weer om de week. Jaarlijks wordt er 
een rooster gemaakt van september tot september, aansluitend bij de cyclus van het winterwerk. 
Het rooster wordt gepubliceerd op de website en de kerkapp. In 2025 starten we op 31 augustus 
voor de eerste keer.  
 
Hoe verloopt dit tijdens de eredienst  
Aansluitend aan de schriftlezing vertelt de dominee dat de kinderen (die in groep 1 t/m 6 zitten) 
naar de Kinderbijbelgroep gaan en dat ze met de leiding mee kunnen lopen als het orgel gaat 
spelen voor de psalm of het lied dat we zingen voor de preek. De leiding staat dan bij de deur 
(uitgang van de kerk dicht bij de Wingerd).  
De kinderen zijn bij de Kinderbijbelgroep tijdens de preek, het lied na de preek en het aansluitende 
gebed. 
Tijdens het orgelspel behorend bij het laatste lied komen de kinderen weer terug de kerk in. De 
kinderen staan bij terugkomst in het liturgisch centrum samen met de leiding.  
Na het zingen van dit laatste lied volgt de zegen. Het is belangrijk dat de kinderen de zegen krijgen 
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en door de kinderen weer bij ons in de kerk te hebben laten we zien dat ze onderdeel van de 
gemeente zijn, dat ze erbij horen. Nadat de dominee de hand geschud heeft met de ouderling van 
dienst, lopen de kinderen naar de ouders. 
 
De methode 
De Kinderbijbelgroep valt onder pijler Jeugd & Leren binnen ons jeugdwerk. De methode die 
gebruikt gaat worden is van de HGJB en heet Op Stap (3 tot 6 jaar) en Op Reis (6 tot 10 jaar). Deze 
methodes bieden een vast programma, ondersteuning en verdieping voor de leiding en 
verwerkingsmateriaal op verschillende niveaus voor de kinderen. Ze sluiten goed aan bij de 
andere methodes die gebruikt worden in het jeugdwerk, die ook van de HGJB zijn. Hiermee is er 
een doorgaande leerlijn.  
 
Hoe verloopt het programma van de Kinderbijbelgroep? 
De tijd die voor de Kinderbijbelgroep beschikbaar is, is ongeveer 45 minuten. Het programma is 
ongeveer als volgt: 1 of 2 liederen, Bijbelverhaal, verwerking, een afsluitend lied. Iedere keer wordt 
dezelfde volgorde aangehouden, zodat het voor de kinderen een duidelijke structuur brengt. 
Het Bijbelverhaal staat centraal. Hiermee volgen we een rooster dat hoort bij de methode. 
Hiermee komen verschillende verhalen vanuit de hele Bijbel aan bod, ook de christelijke feest- en 
gedenkdagen.  
Na het Bijbelverhaal wordt er een verwerking gedaan, zodat het gehoorde verhaal beter 
onthouden wordt door de kinderen. De kinderen leren iedere maand een psalm of een lied (in 
afgesproken verhouding). Deze worden, nadat ze zijn geleerd, ook aansluitend als eerste lied in de 
ochtenddienst gezongen, zoals we nu gewend waren voor de psalmen die op de zondagsschool 
geleerd werden. Het rooster van te leren psalmen/liederen wordt afgestemd met de predikant. Er 
worden psalmen/liederen gekozen die we ook met enige regelmaat in de kerkdienst zingen, zodat 
de kinderen deze ook weer mee kunnen zingen. 
Met de ouders wordt gedeeld welke Bijbelverhalen verteld zijn, en worden er gespreksvragen 
aangeleverd waar men thuis verder over door kan praten. Dit wordt vanuit de methode 
aangeleverd. 
 
Groepsindeling en leiding 
We gaan van start met 2 groepen. Groep A – Groep 1, 2 en 3 en Groep B – Groep 4, 5 en 6 
We zijn momenteel leiding aan het werven. Per groep zijn er 3 personen die leidinggeven, waarvan 
er altijd 2 aanwezig zijn. Met deze opzet zien de kinderen de leiding veelvuldig, zodat er een band 
opgebouwd kan worden, waardoor kinderen zich veilig voelen.  
 
Wat komt er voor de kinderen van 10 tot 11 jaar (groep 7 en 8)? 
Aangezien de zondagsschool gestopt is, is daarmee ook de kindercatechese in de huidige vorm 
vervallen (10 en 11 jaar, groep 7 en 8). De Jeugdraad is in samenwerking met het catecheseteam 
nog verder aan het onderzoeken wat we voor deze leeftijdscategorie kunnen aanbieden en in 
welke vorm. Hier komen we nog op terug. 
 
We hopen jullie zo volledig mogelijk geïnformeerd te hebben. Mocht je verdere vragen hebben, 
laat het iemand van de jeugdraad weten. 
 
Kerkenraad en Jeugdraad  
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3 mei - ZIEN 
Het leek me weleens leuk om jullie een inkijkje te geven in mijn week. Maandag begon ik voortvarend 
met het maken van foto’s. Maar wat blijkt nu? Ik heb maar van 3 van de 6 dagen foto’s gemaakt. Vaak 
denk ik er niet aan, maar vaak vind ik het ook niet gepast om foto’s te maken.  
Dus niet van alle dagen foto’s, maar er is natuurlijk wel van alles over te vertellen: werkvakanties, 
taalles, verbinding, vergaderen, huisbezoeken afleggen, oren uitspuiten, gesprekken met een 

voorganger, op pad met collega’s. Dat was de week in een notendop  
Goed, niet veel foto’s om te delen, maar er is wel een gemene deler in deze week te vinden. En dat was: 
ZIEN! Wat zie je gebeuren, vroeg ik aan een jongere uit NL, toen we samen een praatje aanknoopten op 
straat. ‘Wat zie ik?’ is een vraag die ik mijzelf stel als ik op huisbezoek ga. Het antwoord op die vraag is 
vaak: lijden, onrecht, erbarmelijke omstandigheden, weinig mogelijkheden tot verandering, enz. ‘Wat 
zien we gebeuren in de kerken, wat zien we gebeuren door ons werk?’ is een vraag die we als collega’s 
regelmatig aan elkaar stellen. Wat ik zag toen ik even heel wat oren moest gaan uitspuiten, zal ik jullie 
besparen… Niet alleen de eigenaren van de oren zijn ook blij, maar ook de voorganger van al deze 

mensen. Hij hoeft voorlopig even niet meer zo hard te schreeuwen  
Met diezelfde voorganger en zijn vrouw had ik een mooi gesprek over het verlangen om dienstbaar te 

zijn aan de nood die ze zien. Dat verlangen geeft dromen. Zowel het 
verlangen als de dromen delen we. Wat zouden we graag zien ontstaan de 
komende jaren? Ook dat was een mooie vraag om over door te spreken.  
En om mee af te sluiten: wat doe je als je samenwerkt met lieve mensen die 
veel (moeten) werken, hard werken, daarnaast nog vaak dienstbaar zijn aan 
familie, kerk en samenleving? Juist, ze gewoon eens meenemen voor een 
ontspannen tijd samen. We genoten vanmiddag van een picknick op een fijne 
plek en klommen daarna nog even naar een prachtige waterval. En dan is het 
nu tijd voor de zondag: weer opladen voor een nieuwe, volle week, door 
omhoog te zien! 

En nu is de vraag: wat zie jij als jij je ogen (echt) goed de kost geeft? 
 
21 mei – Outreach 
Vandaag waren we in Korça waar we de laatste medische outreach van dit voorjaar hielden. De weg van 
Korça terug naar Tirana is lang, dus tijd zat om alle outreaches weer even de revue te laten passeren: van 
de herder die zijn schapen even voor de deur parkeerde tot de jongeman die een onnodige operatie van 
€18.000 kreeg aangesmeerd. Van de vrouw in rouw tot de man ein-de-lijk begreep dat hij medicatie kreeg 
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om ook echt in te nemen en eindelijk geen levensgevaarlijke hoge bloeddruk meer bleek te hebben. Van 
het kleine kindje dat bang voor ons was, tot het nieuwsgierige tienermeisje dat graag alles wil weten 
omdat ze ook zo graag verpleegkundige wil worden. Van de lokale verpleegkundige die binnen kwam 
lopen en ons even een schoolvoorbeeld van Albanese communicatie gaf tot gedeelde dromen met de 
voorganger. Van in- en in verdrietig tot de grappen en grollen. 
Het is een groot voorrecht om steeds weer met eigen ogen te mogen zien wat voor verschil het maakt als 
er oprecht geluisterd wordt, je als mens en niet als probleem wordt gezien en hoe iets kleins al een grote 
lach op iemand gezicht kan toveren. Het is een voorrecht, maar soms ook frustrerend: er is zoveel 
onrecht, zoveel corruptie en zoveel mensen die gebukt gaan onder de gevolgen van slechte uitleg, 
adviezen die vanuit geldzucht zijn gegeven en angst die er steeds weer ingewreven wordt. 
Voor al deze outreaches werkten we samen met kerken die hun plek willen innemen in de buurt, het 
dorp waarin ze staan. Een licht, een zegen…. en dat alles omdat Jezus zondaren, mensen in nood zo 
liefheeft. Ik voel me bevoorrecht dat ik zoveel mag leren hier van de kerken, van mijn broers en zussen 
hier! 
 
Ps: Hart en zorg voor Albanië heeft een WhatsApp kanaal. Wil je betrokken blijven bij het werk in 
Albanië en met enige regelmaat bid- en dankpunten ontvangen? Volg dan het kanaal: 
https://whatsapp.com/channel/0029VafGEU46WaKqieA9AU1e 
 
Email: wdvries@gzb.nl 
Instagram: @hartenzorgvooralbanie 
Facebook: hartenzorg voor Albanie 
 
GZB uitgangscollecte augustus – oktober – december 
Als zendingscommissie hebben we voor de GZB-uitgangscollecte in augustus, oktober en december 
gekozen voor het project; Costa Rica – ouderen van de straat krijgen een thuis. 
 
Costa Rica is een land met een prachtige natuur maar ook schrijnende armoede. Er zijn veel mensen die 
op straat wonen, zoals vluchtelingen en mensen met complexe problemen zoals drugsverslaving en 
schulden. Fundación Genesis voert diverse projecten uit, waaronder ondersteuning voor ouderen, 
kinderen, vrouwen en tieners in kwetsbare situaties. 
Het Project voor ouderen: HAM (Hogar de Ancianos Mayor) heeft de GZB om financiële steun gevraagd 
omdat ze de kosten niet volledig kunnen dragen. Het project biedt ouderen die op straat leven een plek 
om tot rust te komen en basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel, onderdak en medische en mentale 
zorg. Recent zijn er een aantal ouderen komen wonen in het gebouw. Deze mooie plek, met uitzicht over 
de stad, biedt ouderen die een hard en moeilijk leven hebben gehad, een kans om tot rust te komen en in 
hun basisbehoeften te voorzien.  
 
Van harte aanbevolen! 
 
Goede Doelen Markt 
Vorig jaar kon de Goede DoelenMarkt niet plaatsvinden ivm de grondige verbouwing van onze 
Wingerd. Nu deze verbouwing zijn einde nadert, zijn we weer begonnen met de voorbereidingen van de 
markt. De datum die u alvast in de agenda kan noteren is: zaterdag 15 november 2025. En de 
verkooptijden zijn van 10.00-13.00 uur. Van harte welkom! Verdere informatie volgt nog. 
 
Zomervakantie 
De leden van de zendingscommissie wensen u een fijne zomervakantie toe. Waar de reis ook naar toe 
gaat, of gewoon lekker thuis, dat het de rust mag geven die lichaam en geest nodig heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Egbert Kap (voorzitter), Arnoud Bosse (secretaris), Caroline Binnendijk en Wilma van Butselaar 
  

https://www.facebook.com/hartenzorgvooralbanie?__cft__%5b0%5d=AZX_kwZffW5VXXUTl1mqd-I8Kich4-lMxOvwPnhC7_TPFeKd7ZEswolDQvtCke75oJjVBfkhmkBiWAA3UpfNb3OlFoVD03GjNYY2o_S9OpIF8HyiaGQtqH8rtYMDSvLp-dKYTW8PFq7eHcxmkzI0gR3VSMLZyOwMhfkBL0WWemBScEMqydvw2gTqZXpJoSpbPc1-Kbmw59R_hsGfZA3h8y7u&__tn__=-%5dK-R
https://whatsapp.com/channel/0029VafGEU46WaKqieA9AU1e?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2cJ9tBWLtEwq0cxYoW3tZxN7-vd_KS_YVVCnPXsBiJdk_XuVixX9jwHfw_aem_kX3u2rPlHwYMic7HQm2L7A
mailto:wdevries@gzb.nl
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Beste gemeenteleden, 
Het is alweer 3 maanden geleden dat ik zo onverwachts in het ziekenhuis terecht kwam. We hebben 
gemerkt dat het niet alleen voor ons gezin en familie een grote schok was maar dat ook vele 
gemeenteleden hierdoor geraakt zijn. Wat hebben jullie intens met ons meegeleefd!  
 
We ontvingen heel veel kaarten en appjes. Te veel om iedereen daar persoonlijk voor te bedanken! 
Wat heeft ons dit enorm goed gedaan. Inmiddels ben ik goed hersteld en weer volledig aan het werk. 
Wij zijn heel dankbaar dat God mijn leven spaarde en volledige genezing gaf!  
 
Glorie aan Hem dat ik er zo goed uit gekomen ben! Na deze heftige gebeurtenis 
lukt het ons, Manon en de andere kinderen gelukkig weer om ons normale leven 
op te pakken.  
 
Een hartelijk groet van André en Esther 
 

 
Beste gemeenteleden,  
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de kaartjes die ik heb 
ontvangen. Dat heeft me erg goed gedaan.  
 
Het herstel van de wond ging langzaam, maar inmiddels gaat het 
gelukkig steeds beter.  
 
Een hartelijke groet van Hannie van Bokhoven, ook namens mijn man 
Bert. 
 

 
 
De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 14 september. Deze zal gelden voor de maanden 
half september en het 4e kwartaal. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 6 sept. 
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 
 

 
 
 

do 17-jul Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u Unit kerkenraad

wo-vr 20-22-aug Tentdagen

do 21-aug Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u Unit kerkenraad

vr 5-sep Heropening De Wingerd 18.30 u De Wingerd

za 6-sep inleveren kopij KerkKlanken

wo 10-sep Kerkenraadsvergadering 19.45 u De Wingerd

do 18-sep Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u De Wingerd

wo 24-sep Consistorievergadering 19.45 u De Wingerd

za 27-sep Men on fire - kampvuuravond

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

